
Mijn onzichtbaar kind   
 
Dromend van jou. 
Uitkijkend naar jou. 
Trots op jou. 
 
En dan, een toekomst die stopt. 
Oeverloos verdriet. 
Machteloze kwaadheid. 
Zo onwezenlijk, onbegrijpelijk. 
 
Niemand kan me troosten. 
Vervreemd van mezelf. 
De wereld draait door, 
zonder jou. 
 
Zoeken, tasten, hunkeren 
naar houvast, begrip, uitzicht. 
Tranen en treuren. 
Terugkijken, ondanks de pijn. 
 
Herinneringen durven koesteren. 
Dankbaar om wat jij me gaf. 
Soms een aarzelende glimlach, 
jou vinden op een onverwacht moment. 
 
Jij, dichterbij  
dan ik ooit had durven hopen. 
Ik draag je mee, levenslang 
onzichtbaar verbonden. 
 
 Christa Vandenberk 


